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2   Sint-Annabos  

Na WO II was hier het wachtkamp 
van het Amerikaanse leger, 
Tophat gedoopt. Het bestond uit 
2500 tenten, 500 gebouwen en 
zelfs cinema’s. De rechte lanen 
door het bos zijn er nog stille 
getuigen van. Toen het kamp 
verdween, werd het gebied 
beplant met canadapopulieren, 
beuken, Amerikaanse eiken en 
kastanjebomen en groeide er een 
bos dat het leefgebied voor heel 
wat dieren vormt. 

Te zien: de gewone grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis 
leven hier. Tussen de planten onder de bomen staat grote 
keverorchis: een plant uit de orchideeënfamilie.

Alternatieve route 

U kan ook eerst nog wat dieper het bos in wandelen in 
westelijke richting, en pas daarna een pad in zuidelijke 
richting nemen.

1    Middenvijver 

Dit gebied werd als een van de laatste delen opgehoogd en is 
het grootste open groengebied in Antwerpen. Vandaag lijkt 
het een enorme eenvoudige grasvlakte. Wie de tijd neemt 
om het gebied te doorkruisen, ontdekt echter heel wat meer. 
Het terrein is niet volledig vlak, maar heeft een uitgesproken 
microreliëf met duinachtige heuveltjes.

Te zien: grasland en een wilgenberkenbosje in de natte, 
centrale zone en een knap duinrietgrasland aan de droge 
randen, waarin o.a. het duinsterretje voorkomt. 
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Ga via de Paul Housmansstraat naar de Halewijnlaan. Sla 
linksaf en steek de Charles De Costerlaan over. Volg dan de 
August Vermeyenlaan tot aan de Esmoreitlaan.

Ga via het Sint-Annabos terug naar de Charles De Costerlaan. 
Volg daarvoor het pad in zuidelijke richting en blijf langs de 
rand van het bos. U passeert de sportvelden en loopt een 
stukje langs de Charles De Costerlaan in westelijke richting. 

Op wandel 
Hoofdtraject: 5,6 km
Alternatief traject: 5,6 km
(totaal 11,2 km)

Vertrek: Uw wandeling start 
aan de infototem aan de 
Blance� oerlaan, nabij de 
hoek met de August Van 
Cauwelaertlaan. Vanaf daar 
wandelt u, via de Middenvijver, 
naar de Adolf Menystraat.
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